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Vertel niet altijd alles aan anderen 

“Als je een grote ervaring hebt in je leven, probeer ze dan voor jezelf te bewaren, en als je bij 

vrienden of vriendinnen bent, kan  je daarover even  iets  zeggen, maar heel weinig. Bewaar 

altijd dingen in je eigen hart die van jou alleen zijn ‐ dan heb je een leven. Een leven met een 

diepte, een leven dat mooi is, dat prachtig is, dat onschatbaar is en dat voor zichzelf spreekt. 

Deze  grote  diepte  die  er  in  elk mens  is,  zal  groter worden,  en  naarmate  ze  groter wordt, 

naarmate het  leven zich verdiept, zal  je nieuwe schatten ontdekken. Dan pas kan  je praten 

over de eerste schatten die  je  in  je hart hebt bewaard, en  iets meedelen aan anderen. Zorg 

dat  je altijd een stukje ervaring hebt dat uniek  is, dat  in  jou aanwezig  is en waar  je absoluut 

niet over spreekt. En probeer ook steeds een stukje van de schat die je lange tijd in jezelf hebt 

bewaard,  los  te  laten  zodra  je  een  grotere  schat  hebt  ontdekt.  Het  is  goed  om  daar  je 

aandacht aan te geven.  

Als  je  in de diepte van  jezelf gaat, zal  je zien dat  je ervaringen hebt die heel belangrijk zijn. 

Probeer deze ervaringen getrouw op  te schrijven om ze niet  te vergeten. Heel veel mensen 

hebben de neiging om  te  zeggen:  “Dit  is  zo mooi, dit  vergeet  ik nooit.” Maar  als het erop 

aankomt, dan weten ze het niet meer.  In het  leven van een mens kan het verdriet soms zo 

groot zijn dat het alles wegspoelt, en dat er op dat moment niets meer overblijft van het heel 

grote dat er ooit is geweest. En toch is het dat grote wat hem recht zou houden middenin het 

verdriet. Maar wanneer de mens daar geen werk van gemaakt heeft, wanneer hij geen schrijn 

heeft  gemaakt, met  andere woorden wanneer  hij  zijn  hart  niet  heeft  omgevormd  tot  een 

heiligdom waarin hij zijn schat kan bewaren, als hij dan in een groot verdriet komt, als er een 

vloedgolf komt die alles wegspoelt, dan weet hij niet meer waar hij staat.” 

       Meester Morya 

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 3: God woont in je hart”  
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